Beste handhaver van de “wetteloosheid” in nederland,

Als kinder- en jeugdpsycholoog, maar zeker ook als moeder van drie kinderen (13,11 en 7) vraag ik
me af: waar ligt voor ons de grens als het gaat om de kinderen en het coronabeleid? Als ouders hun
kind wekenlang niet naar school brengen en het sociale contact van hun kind aan allerlei restricties
onderwerpen valt dat in de categorie kindermishandeling. Nu legt het beleid ons op deze
kinderrechten opzij te schuiven en doen we het allemaal, maar maakt dat het dan oké? Als ouders
hun kind medeverantwoordelijk maken voor hun welzijn en hun gezondheid, heet dat parentificatie.
Is niet gezond, is geen taak van kinderen. Nu legt het beleid dit de kinderen op (Alleen samen krijgen
we corona onder controle), maar maakt dat het dan oké?

Of deze impliciete - en soms expliciet uitgesproken — boodschap die kinderen ontvangen: “Als jij je
niet aan de maatregelen houdt, gaan andere mensen dood.” Dat is shaming. Hen een schuldgevoel
aanpraten. De rechten en belangen van kinderen worden niet serieus meegenomen in het beleid, zij
leveren alleen maar in. Dat is direct te merken in mijn praktijk: we hebben nog nooit zoveel
aanmeldingen gekregen van jongeren met angst en depressie als afgelopen maanden. En dat is in de
hele GGZ aan de hand. Wachtlijsten zijn nog nooit zo lang geweest. Meldingen van huiselijk geweld
zijn toegenomen van 15.000 in voorgaande jaren, naar 40.000 in 2020. Maar ook gewoon: je zal maar
15 zijn, en je bent er wel een beetje klaar mee om thuis bij je ouders te zitten. Je wilt met je
vriendengroep zijn, lol maken, flirten, schoolfeest hebben. De meest vormende, bepalende,
memorabele momenten in deze jaren worden beleefd met je groep vrienden. Hallo lockdown. Hallo
verbod op samenscholing. Een paar maanden is lang voor een kind. En opeens ben je 16. Nog een
paar weken lockdown. Hallo avondklok.

En waarom? Om een virus waar 99,7% van de mensen tot 65 bovenop komt. En de meesten die
eraan overlijden, hebben onderliggend lijden. En waar 5% van de 80-plussers aan overlijdt, tegenover
5,5% in het geval van influenza. Middelbare scholieren moeten sinds september met een mondkapje
op door school lopen. Vanaf nu ook anderhalve meter afstand houden van elkaar op school. Ik ben
benieuwd hoe je de 1000 pubers in je school hierop gaat handhaven, zonder er een soort militair
gebeuren van te maken. Waar ligt de grens? Als je kikkers in een pan kokend water gooit, springen ze
eruit. Als je een pan met kikkers langzaam opwarmt, blijven ze zitten. Waar ligt onze grens?



In de gemeente Lansingerland moeten alle kinderen vanaf 2 jaar zich laten testen. Ze krijgen een
wattenstaaf in hun neus geduwd en daarna een dapperheidsdiploma uitgereikt. Seriously? Gaan we
toestaan dat onze kinderen straks moeten sluizen door teststraten voordat ze de school ingaan?
Mondkapjes op de lagere school? En op de creche? In onze buurlanden wordt al maanden gesproken
over uithuisplaatsingen van kinderen wiens ouders zich niet houden aan de maatregelen. Naar
guarantainekampen. En waarom moeten gezonde kinderen gevaccineerd worden? Terwijl hun
immuunsysteem prima in staat is om met dit virus te dealen? Met vaccinaties, die, zoals de WHO en
Fauci zelf aangeven, niet gaan verhinderen dat je besmet raakt en anderen gaat besmetten? (en dus
ook geen eind gaan maken aan de 1,5 meter en de mondkapjes en verbod op samenkomen).
Vaccinaties, waarvan de bijsluiters zeggen dat ze zich tot eind 2023 in een testfase begeven, waar de
producenten zich op voorhand hebben gevrijwaard van aansprakelijkheid, waarvan de
langetermijneffecten niet bekend zijn, en de transparante en eerlijke informatievoorziening vanuit de
minister niet verder gaat dan een vergelijking met een frikandel? Ik ben niet tegen vaccins, wel voor
het recht op zelfbeschikking en lichamelijke integriteit. In het geval van kinderen zullen ouders die
keuze voor hun kinderen moeten maken. Wat als je je kind geen proefkonijn wilt laten zijn? Mag het
dan straks niet op school komen, of op de sportclub? De grens komt, wanneer wij die stellen, en niet
eerder, denk ik zo als ik de trend van afgelopen maanden observeer. Wanneer wij de glijdende schaal
stoppen. Onze kids zijn niet medeverantwoordelijk. Laat ze met rust. Laat ze vrij. En test- en
vaccinatiemachinerie: Blijf met je poten van de kinderen af. In elk geval van de mijne.

HANDEL NAAR GEWETEN, NIET NAAR BEVELEN......

Ik ben hier vanwege de zelfmoord van Pepijn 14
jaar, hij kon de lockdown niet meer aan, ik hoop
dat het uw kinderen goed gaat....



